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In de omgang - De Emmatisgangers

Pelgrimeren is in. Wandelen over oude pelgrimsroutes of over paden die langs
rustige vergezichten voeren zijn steeds meer in trek. Het is of we eindelijk in de
gaten krijgen dat ons levensritme eerder stap voor stap is, dan versnelling voor
versnelling. Ik kan me best iets voorstellen bij de sensatie van de wind om je
oren in een cabriolet of op een motor. Maar ik heb toch meer met de
benenwagen.

In de Paasnacht hebben we opnieuw het verhaal van de Emmaisgangers
gehoord als inleiding op de viering van de Maaltijd van de Heer. De lezing uit
Lucas staat voor de 2e zondag van Pasen op het leesrooster: Lucas 24, 13-35.
Het is een vertelling die alleen de evangelist Lucas kent. Een prachtig en
ontroerend verhaal, waarin twee leerlingen van Jezus neerslachtig op weg gaan
naar huis. Zo'n elf kilometer (‘zestig stadién’) moesten ze gaan. En gaande de
weg komt er een vreemdeling mee oplopen die benieuwd is waarover ze zo
druk in gesprek zijn. Het is of het verhaal ons zegt: Jezus steekt in bij waar wij
mee bezig zijn. Hij gaat niet aan ons voorbij, loopt niet sneller, maar past zijn
pas aan aan die van ons.

De twee leerlingen herkennen hem niet en vertellen van de dood van Jezus die
hen zo van streek maakt. ‘En beginnend bij Mozes en bij alle profeten, legt hij
hun uit wat in alle geschriften over hem gaat’ (vertaling Pieter Oussoren). Heel
het Oude Testament, heel de TeNaKh komt voorbij: Thora (‘Mozes’), Nebi'im
(‘alle profeten’) en Khetoebim (‘alle geschriften’). De eerste letters van de
hebreeuwse namen van deze afdelingen in de Schrift vormen samen de naam
van de bijbel van Israél: Te-Na-Kh.

Van de leerlingen wordt verteld dat ze Jezus eerst niet hoorden. Zo kan het ons
ook vergaan: we praten over het Woord, maar vinden nauwelijks rust en tijd om
ernaar te luisteren. De Schriften blijven dan gesloten. Horen van de Schriften
wordt pas een echt horen als we luisteren met hoofd en hart. De Schriften laten
zich slechts ontsluiten door Jezus zelf. Pas als we ons in zijn Geest de teksten
opnieuw te binnen brengen (her-inneren), dan pas zullen we gedenken.
Gedenken, dat is: wat in de Schriften van toen is geschreven, hier en nu actueel
maken, met het oog op de weg die voor ons ligt. Zo alleen wordt horen tot zien
en dwingt zien tot doen. Alleen op deze weg merken we iets van het ‘branden
van het hart’, van een gretig verlangen. Dan zullen we verstaan en zien en
komen tot het juiste doen: breken en delen met elkaar en ten bate van de
wereld. Dan gaan de ogen open en zullen wij Hem zien.

Deze methode (letterlijk: ‘volgens de weg’) brengt ons verder in het naderbij
komen tot God en tot elkaar. Misschien moest ik daar bij m’n eerstvolgende
wandeling maar eens wat vaker bij stil staan.

Ds. Daan Bargerbos



Bij de komende diensten
Onderstaande lezingen zijn door de Raad van Kerken aangedragen en
opgenomen in het Oecumenisch Leesrooster.

We maken de Paastijd vol met de viering van Pinksteren, de 50¢ dag van Pasen.
De zondag daaropvolgend wordt stil gestaan bij de drie-eenheid: God is niet
onder te verdelen in drie ‘personen’, maar is in wezen Eén, is de ENE, zoals
verwoord in Deuteronomium 6:4. Die ENE is ons nabij gekomen in Jezus
Christus. De evangelist Johannes met name getuigt telkens weer van de
eenheid tussen Vader en Zoon enerzijds, tussen de Zoon en de volgelingen
anderzijds. En we horen daar dat wat wij doen in de naam van deze Ene alleen
vrucht dragen zal als het in diens Geest gebeurt.

Zondag 1 juni, 7¢ van Pasen, Exaudi
1 Samuél 12,19b-24; Psalm 31,1-9; Johannes 14,15-21

Zondag 8 juni, Pinksteren
Joél 3,1-5; Psalm 104,25-35; Johannes 20,19-23

Zondag 15 juni, Trinitatis
Spreuken 8,22-31; Psalm 29; Johannes 3,1-16

Zondag 22 juni, 1¢ van de zomer
Jesaja 65,1-9; Psalm 89,1-9; Lucas 8,26-39

Zondag 29 juni, 2¢ van de zomer
1 Koningen 19,19-21; Psalm 16; Lucas 9,51-62

22 juni morgengebed in de Pancratiuskerk te Diever

Op 22 juniis er om 10.00 uur een morgengebed in de Pancratiuskerk te Diever.
Het is voorbereid en wordt uitgevoerd door Ina Lubbers, Annie Mulder en Jaap
Ruiter. Organist is Geert Jan Pottjewijd. Het thema is het Zonnelied van
Franciscus van Assisi. Het is dit jaar namelijk 800 jaar geleden dat hij dit lied
schreef. Franciscus liet het leven als rijkeluiszoon achter zich en koos voor een
leven zonder bezit, hij bekommerde zich om zieken, zwakken, uitgestotenen,
dieren en de natuur. Aan het eind van zijn leven schreef hij het Zonnelied, een
loflied op de natuur. We gaan u erover vertellen! U bent van harte welkom!



VAN DE KERKENRAAD

Vrijwilligers gezocht!

Voor de verschillende taakgroepen van onze gemeente wordt versterking (m/v)
gezocht! Er zijn vacatures bij de ouderlingen, de kerkrentmeesters, bij de
diaconie en het pastoraat. Misschien gaat u graag met anderen in gesprek, wilt
u gemeenteleden bezoeken, of gaat uw hart uit naar de diaconie, die zich inzet
voor onze medemens dichtbij en ver weg? Of bent u juist geinteresseerd in het
onderhoud van onze monumentale kerkgebouwen en de materiéle zaken van
ons gemeente-zijn? Het zijn stuk voor stuk zinvolle, mooie, vooral praktische
werkzaamheden die u samen met andere gemeenteleden verricht, vaak op een
moment dat het u uitkomt. De bijkomende vergadertijd is beperkt en als
vrijwilliger hoeft niet te worden bevestigd als ambtsdrager. Indien u meer wilt
weten over de taakgroepen, of direct al beschikbaar bent, dan horen wij dat
graag! Voor meer informatie over de verschillende taakgroepen verwijzen we u
naar de website van onze kerk, of neemt u contact op met de scriba. De
contactgegevens staan in het colofon van dit kerkblad. Wij kijken uit naar uw
reactie!

Peter Sminia

De laatste puntjes op de bekende i van de kerk-app.

Het is goed nadenken geblazen om een app te lanceren, waarbij aan alle zaken
is gedacht en waarbij het voor iedereen helemaal duidelijk is. Dat houdt dus in
dat we zorgvuldig zijn. De werkzaamheden zijn bijna afgerond. Op korte termijn
willen we met een grote groep testen of het inderdaad allemaal werkt. Dat levert
met zekerheid vragen en opmerkingen op. Die gaan we, waar mogelijk dan
invoeren. Daarna gaan we de HDD Kerk-app breed uitrollen.

Dus we vragen nog even geduld. Maar op korte termijn kunt u de kerk-app HDD
Hervormd Diever Dwingeloo downloaden. U wordt daarmee geinformeerd over
wat ons bezig houdt en u kunt laten weten hoe u daarin meeleeft en deelt.

Peter Huisman
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

CvK maanddoel juni 2025

In juni is de collecte bestemd voor de zondagsschoolactiviteiten. We hebben
maar een kleine groep kinderen in onze gemeente, maar die proberen we in de
periode voor Pasen en in de Adventsperiode extra aandacht te geven. Onze
jeugdbegeleiders Dorien en Karlijn zorgen dat ze inhoudelijk bij de tijd zijn,
kopen materialen in en de nodige versnaperingen en zorgen voor een passend
aandenken voor de kinderen.

De uitgangscollecte op 1 juni is voor het landelijke jeugdwerk van de PKN.



Abonnementen en bijdrages

Eind mei/ begin juni wordt het abonnentsbedrag van de kerkbode (of
Samenspraak) van uw rekening afgeschreven wanneer u een machtiging
daarvoor hebt afgegeven. Hebt u geen machtiging afgegeven wilt u dan
controleren of u zelf uw abonnement al hebt betaald?

Dit jaar zijn de kosten € 15,50 per jaar voor een ‘gewoon’ abonnement en
€ 39,50 wanneer u de kerkbode per post toegestuurd krijgt. Voor u en voor ons
is het overigens veel makkelijker wanneer u wel gebruik maakt van een
machtiging. Bent u daartoe bereid, meldt u zich dan even bij mij?
(administratie@hervormddieverdwingeloo.nl of 06 53768086).

U bent van ons gewend dat we u in deze periode oproepen om een bijdrage
voor de Solidariteitskas te geven. Dit jaar kunt u deze oproep na de vakantie
verwachten.

George de Roo
WERKGROEP BEZINNING EN INSPIRATIE

Stiltewandeling

Op 11 juni a.s., de tweede woensdag in de maand, biedt de werkgroep
Bezinning en inspiratie van Hervormd Diever-Dwingeloo in plaats van een
meditatie in de kerk een stiltewandeling aan.

Om 15.30 uur ontmoeten we elkaar bij de Bospub, Bosrand 18 in Dwingeloo.
Na een gezamenlijke opening maken we een wandeling van ca. 3 km.,
grotendeels in stilte, waarbij we onze zintuigen de kost geven. Misschien lukt
het, ons hoofd leeg te maken door ons te openen voor de natuur. De stilte
tijdens het wandelen wordt onderbroken door teksten van Toon Tellegen. Na
een afsluiting in het bos eindigt de wandeling weer bij de Bospub, waar, wie wil,
nog iets kan drinken.

Opgave bij:  Immy Zuidema, immy.zuidema@home.nl of tel. 0521-590089 of
Jacomijn Coumou, jacominacoumou@gmail.com of tel. 0521-593919.

Bezoek aan het Museum Klooster Ter Apel op zaterdag 30 augustus 2025
Hierbij nodigen wij u uit om mee op reis te gaan naar Ter Apel. Het Museum
Klooster ter Apel is een van de weinig compleet gebleven kloosters van
Noordwest-Europa. Ondanks de verschillende verbouwingen geeft het museum
nog steeds een realistisch beeld van een middeleeuws plattelandsklooster. In
de binnentuin is een kruidentuin met meer dan 200 soorten inheemse kruiden,
planten en bomen. Ook is zijn er expositie van schilderijen van Helmantel en
Russische Iconen.

Er is een tijdelijke tentoonstelling “Uit het paradijs”, waarbij kunstenaars zich
hebben laten inspireren door mythologie en psychologie. Voor verdere
informatie zie www.kloosterterapel.nl
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Als je interesse hebt kun je deze datum alvast reserveren. Het programma en
waar je je kunt opgeven volgt in het kerkblad van juli/augustus.

Bijzondere meditatieavond in de Pancratiuskerk

Op woensdag 14 mei vond er een hijzondere meditatiebijeenkomst plaats in de
Pancratiuskerk, onder leiding van Esther de Vos. We maakten kennis met
klankmeditatie — een vorm van meditatie waarbij trilling en klanken, zoals
klinkers en geneurie, centraal staan.

De sfeer was open, vriendelijk en aandachtig. Voor velen was het werken met
klank nieuw en in het begin even wennen. Toch werd het gaandeweg steeds
makkelijker en klonk het verrassend mooi. De vrije improvisatie aan het eind
bracht zelfs een gevoel van verbondenheid.

Bijzonder om te merken hoe verschillende klanken ook verschillende gevoelens
opriepen — ontspanning, weerstand, nieuwsgierigheid. Zoals Esther mooi
verwoordde: meditatie gaat niet om het leegmaken van je hoofd, maar om
herkennen wat er is, en dat er gewoon laten zijn.

Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Het was een waardevolle
avond

VAN DE DIACONIE

Leuke herinneringen Verjaorsvesite 80 +, 13 mei in Jan Thijs Seinenhof,
Diever,

Samen met ruim 30 gasten kijken we terug op gezellige ochtend! Om half tien
gaat de deur open van de zaal Hofplein in het Jan Thijs Seinenhof.

De eerste gasten vinden of gaan op zoek naar een gezellig plekje bij bekenden.
Een aantal komen al voor een derde jaar. Een van de gasten komt binnen met
een koektrommeltje met kniepertjes en meldt olijk: * Tk ben jarig vandaag!”.
Verraste reactie “ O dat is leuk, juist vandaag?” , antwoord: “Ja iedereen is
toch jarig vandaag ?!”.

Na een eerste kopje koffie met feestelijk cupcakjes met 80+ erop, en Welkom,
draagt Marjan het gedicht “Saneerd “ voor van Marga Kool (uit Achter oen
ogen). De stemming zit er al gauw in. Gerry Kasper toont haar filmpje, die ze
gemaakt heeft tijdens de Dieverse 80 jarige Herdenking van Bevrijding 5 mei
waar 80 Schotse Pipers optraden met een feestelijk optocht door Diever. Na
een tweede kopje koffie gaat Daan achter de piano, en onder leiding van Gerry
zingen we liedjes van vroeger, van lang ,lang, geleden. Voor sommigen niet
eens meer zo bekend. Als verrassing draagt Marry de Lange, een van onze
gasten, in onze streektaal een gedicht en verhaal voor in het Drents.
Hartverwarmend. Tijdens een glaasje en hapjes wordt er met elkaar over
nagepraat, we horen veel lovende woorden.

Na het slotwoord en wel thuis van Daan gaat ieder huiswaarts, we hopen elkaar
volgend jaar weer te begroeten.

Namens de Diaconie Hervormd Diever Dwingeloo,
Daan, Gerry, Ina, Marjan en Willie.



Saneerd,

Verroeste pullen in de schure
spantouw en peerdebit

het zwarte weideapparaat zit
uutgediend an d’achtermure

drei caravans: nikkel
witte lak

schuult spottend
onder’t old gebiente
en zachies mokkend
geurt het dak

de olde boer

z0 old nog niet

mar veuls te klein

veur de schaal van dizze tied

vult lange witte dagen

mit ophemmeln

holties zagen

hij reddert op ‘bevreuren arf

dat alle dagen kaler liekt

wieder op-eschoond

vrémden die ’s zundags Drente kiekt
of zuukt naor stee

remt Of: heur liekt het boerderijgie
onbewoond

nog maonden lange

al kan hij beter weten

blef hij ver 't slaopen

drouwend naost zien bedde staon
bevrémd, bezwaord

umdat hij is vergeten

achter de biesten langes te gaon.

Uit: Achter oen ogen, van Marga Kool

Afsluiting seizoen PancratiusCantorij

De cantorijleden hebben zondag 18 mei het seizoen afgesloten met een
bijeenkomst bij één van de leden in de tuin. De bijeenkomst had naast een
vleugje formeel- een informeel karakter, waarbij ruime aandacht was voor de
evaluatie van de voorbije maanden. Voorzitter Geert Pepping verwoordde het
seizoen in het hieronder weergegeven verhaal.



Beste cantorijleden,

Als alles duister is en daarna het licht ons aanstoot in de morgen

En we wakker worden na een stille (en misschien) heilige nacht

En we op weg gaan in een veelheid van geluiden

Dan denk ik: Geef vrede Heer, geef vrede

Want Gij die weet wat in mensen omgaat

Aan hoop en twijfel, drift, plezier en onzekerheid

Vraag ik wel eens: Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig.

Een mens te zijn op aarde en

Zo maar te gaan met een stok in je hand

Voelt niet altijd zo vriendelijk en veilig als het licht

‘wapens staan gericht op mensen”

Mensen worden getergd en geteisterd door terreur en tirannie”

Wanneer het licht ten einde gaat, de wereld is ten einde raad

Bleibet dann hier und betet mit mir

God van leven en licht, maak alles nieuw, halleluja

En een wereld ervaren van Waar vriendschap heerst en liefde, daar is
God

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Onze vader, zo nabij

Bron van het zijnde, groot zijt Gij

ontferm u over ons en over onze kinderen

Dit was een deel van onze bijdrage aan de diensten van het afgelopen
seizoen

Een veelheid van liederen, fijn om te doen.

En met al deze liederen gezongen met onze stem

Leveren we hopelijk een kleine bijdrage aan dona nobis pacem

Naast de evaluatie werd er ook een aanzet gegeven voor plannen voor het
komende seizoen. Eind augustus start de cantorij weer met de repetities. ledere
maandagavond van 19.30 — 21.00 uur.

Ook zin in zingen, kom eens langs op de repetities of neem contact op met onze
cantor: Esther de Vos, email: cantorij@hervormddieverdwingeloo.nl



COLLECTEN

Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.

Zondag Diaconie* | Kerkr. 3¢col. |Doelen

27 april €104,95 | € 93,60 D: Kerkasiel Kampen
K: Cantorij

4 mei € 159,65 | €113,95 |€124,- |D: Chagos

K: leiendak Nicolaaskerk
3e: Kerk in Actie:Soedan

11 mei €110,80 | €58,90 D: Voedselbank Westerveld
K: leiendak Nicolaaskerk

K: Leiendak Nicolaaskerk

18 mei € 88,20 € 68,60 D: PKN Missionairwerk Jongeren

* inclusief giften via de bankrekening.

U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op de
rekening van de diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-
Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding
van “Collecte Diaconie”.

De bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u
overmaken op de bankrekening van het college van
kerkrentmeesters: CVK Herv. Gem. Diever-Dwingeloo
NL94 RABO 0373 7184 11 onder vermelding van
“Collecte CVK”. Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-
code met uw smartphone, hierbij is de 1° collecte voor de diaconie en de 2¢ voor
de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3¢ collecte toevoegen voor de
uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk
geven.

Zondag 1 juni: Roosevelthuis Hydepark Doorn

Op de Utrechtse Heuvelrug bij Doorn ligt het landgoed Hydepark, waar onder
het opleidingscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland is gevestigd. Op
dit landgoed ligt ook het Rooseveltpaviljoen, een volledige aangepaste vakantie
accommodatie. Op vakantie gaan is belangrijk voor iedereen. Er zijn echter
mensen die niet de kans hebben om te genieten van een ontspannen vakantie.
Denk bijvoorbeeld aan ouderen en mensen met een zorgbehoefte zoals
mensen met een beperking of mantelzorgers en hun partner met dementie. Het
Steunfonds van Het vakantiebureau speelt hierbij een belangrijke rol. Het
Steunfonds stelt Het vakantiebureau in staat om vakanties toegankelijk te
maken voor mensen die anders geen mogelijkheid zouden hebben om op
vakantie te gaan. Met uw bijdragen kunnen wij hulpmiddelen (zoals een
hooglaag-bed) aanschaffen, uitstapjes maken en/of recreatiemateriaal voor de
vakantieweken bestellen. U geeft ouderen en mensen met een zorghehoefte zo



de kans om te genieten van een welverdiende vakantie. Mensen die een
vakantie niet kunnen betalen kunnen ook een financiéle tegemoetkoming
ontvangen vanuit het Steunfonds.

Zondag 8 juni: Kerk in Actie Pinksterzending: Kerken Myanmar bieden
traumahulp aan jongeren en aardbevingsslachtoffers

Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021 plaatsvond, onder voortdurend
geweld en ernstige voedseltekorten. Het land werd eind maart ook nog eens
getroffen door een zware aardbeving. Veel kinderen en jongeren zijn door al
het (natuur)geweld getraumatiseerd, maar praten over wat je meemaakt is in
Myanmar een groot taboe. De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint
kerk- en jeugdleiders in psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen
bij traumaverwerking. Deze getrainde vrijwilligers bieden ook traumahulp aan
slachtoffers van de aardbeving. De Raad van Kerken stimuleert en ondersteunt
ook ouders om aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van hun
kinderen. Met dit werk verspreidt de Raad van Kerken Gods troost en hoop
onder jongeren in Myanmar.

Zondag 15 juni: Gezamenlijk Project Chagos

Deze zondag hebben we een gezamenlijke dienst met de Brug-Es kerk en de
Kapel Eben Haézer Leggeloo. Dan is het natuurlijk mooi om voor ons
gezamenlijke project Chagos in Tanzania te collecteren. Het Endulen
ziekenhuis voor de Masai. En het mooie gebaar uit Nederland om voor de
vroeggeboren baby’s sokjes en mutsjes te breien en te haken. Dit om de
kindersterfte te beperken. Er is ook een TB-afdeling. En er is natuurlijk de
polikliniek. Er kunnen echo’s gemaakt worden en het ziekenhuis beschikt over
een digitaal rontgenapparaat. Ook is er een goed functionerend laboratorium.
Er zijn 29 buitenpoliklinieken die elke 2 weken per 4-wheeldrive-auto worden
bezocht en waar moeder- en kindzorg wordt gegeven zoals
zwangerschapscontroles, vaccinaties, voorlichting en behandeling van ziektes.
Hier worden jaarlijks ongeveer 10.000 patiénten gezien. Elke maand is er een
voorlichtingsbijeenkomst voor de traditionele vroedvrouwen waar diverse
onderwerpen aan de orde komen zoals de noodzaak om in het ziekenhuis te
bevallen, hygiéne, vrouwenbesnijdenis, de emancipatie van de vrouw. Een
prachtig project waarvoor alle diaconieén zes maal per jaar zullen collecteren.

Zondag 22 juni: Stichting de Herberg

In 1993 opende het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg op landgoed de
Pietersberg in Oosterbeek bij Arnhem haar deuren. Hier kunnen mensen die
aan het eind van hun latijn zijn geestelijk en lichamelijk weer wat op verhaal
komen. De Herberg wil fungeren als een verlengstuk van het
pastorale/diaconale werk dat in de kerkelijke gemeente plaatsvindt. De stichting
biedt individuele geestelijke bijstand door professionele begeleiders. Het
verblijf, in een kleine groep, kan twee tot zes weken duren. Het dagprogramma
omvat gezamenlijke maaltijden, themamomenten, bijbelbesprekingen en



creativiteit en biedt dus zowel afwisseling als structuur. ledere gast krijgt een
persoonlijk begeleider met wie wekelijks een pastoraal gesprek wordt
gehouden.

Na afloop van het verblijf volgt een advies met betrekking tot de nazorg, niet
alleen aan de gast maar indien gewenst ook aan de plaatselijke gemeente
waaruit de gast afkomstig is.

Zondag 29 juni: Hospice Eesinge Meppel

Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste
fase van hun leven graag thuis doorbrengen, in eigen omgeving. Soms kan de
zorg een (te) zware belasting zijn voor de naasten om aan deze wens tegemoet
te komen. Het hospice is een gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen met
een korte levensverwachting tot aan hun dood kunnen worden verzorgd. Het is
niet alleen bedoeld voor ouderen of alleenstaanden, maar ook voor jongere
mensen met bijvoorbeeld een druk gezin.

Hospice Eesinge is een ‘bijna- thuis-huis’. Het is gehuisvest in een prachtige,
door het Drentse Landschap gerestaureerde en verbouwde boerderij, gelegen
in het unieke natuurgebied het Reestdal. De uitvoering van de zorg in het
hospice wordt verzorgd door een grote groep goed opgeleide vrijwilligers, die
zich spontaan, enthousiast en belangeloos inzetten voor de gasten. Hun
belangrijkste taak is “er zijn”. Zonder hen zou het hospice niet kunnen
functioneren.

Melding van ziekte en overlijden
We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door
te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we
er aandacht aan kunnen besteden.

Vervoer Diever-Dwingeloo

Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u
kunt bellen met Martha Pluim, mobiel 06 55255122,

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 25 juni 2025 inleveren bij email:

kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl
De volgende Samenspraak verschijnt op: 4 juli, 5 september en 3 oktober 2025.




AGENDA

Datum Tijdstip Activiteit

3 juni 13.30-14.30  Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk

4 juni 10.00-11.30  Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
10 juni 13.30-14.30  Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk

11 juni 15.30 Stiltewandeling, Bospub Dwingeloo
13 juni 10.00-12.00  Groet en ontmoet, Nicolaaskerk

17 juni 13.30-14.30  Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk

18 juni 10.00-11.30  Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
24 juni 13.30-14.30  Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk

27 juni 10.00-12.00  Groet en ontmoet, Nicolaaskerk




Bijbelleesrooster

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

1 juni
2 juni
3juni
4 juni
5 juni
6 juni
7 juni
8 juni
9 juni
10 juni
11 juni
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni
1juli
2 juli
3juli
4 juli
5 juli

Handelingen 17,16-34
Handelingen 18,1-11
Handelingen 18,12-22
Psalm 61

Johannes 7,1-13
Johannes 7,14-24
Johannes 7,25-36
Johannes 7,37-52
Lucas 6,39-49
Lucas 7,1-10

Lucas 7,11-17
Psalm 52

Spreuken 8,1-21
Spreuken 8,22-36
Johannes 2,23-3,13
Johannes 3,14-21
Johannes 3,22-36
Galaten 1,1-12
Galaten 1,13-24
Galaten 2,1-14
Galaten 2,15-21
Galaten 3,1-14
Galaten 3,15-29
Lucas 7,18-35
Lucas 7,36-50
Lucas 8,1-15

Lucas 8,16-21
Lucas 8,22-25
Lucas 8,26-39
Lucas 8,40-56
Galaten 4,1-11
Galaten 4,12-20
Galaten 4,21-31
Galaten 5,1-12
Galaten 5,13-26



